
BEGIN SCHOOLJAAR 

 

Als pelgrims onderweg 

 

Als pelgrims onderweg… 

zo luidt het jaarthema 

dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbiedt. 

 

Dat klinkt wellicht verrassend. 

Op pelgrimstocht gaan  

is toch eerder een vakantieactiviteit 

dan iets voor een werkjaar. 

Het heeft misschien ook iets aanlokkelijks, 

want op pelgrimstocht gaan 

heeft iets avontuurlijks 

en het eindpunt bereiken is meestal een feest. 

 

Het accent in het thema ‘Als pelgrims onderweg’ 

zit eigenlijk is het laatste woord: onderweg. 

Bij een pelgrimstocht  

is niet het eindpunt het belangrijkste, 

maar iedere stap er naartoe. 

De weg is voornamer dan de aankomst. 

 

Wat kan het dan inhouden 

om als pelgrims onderweg te zijn? 

Ten eerste, 

vanaf het begin erbij zijn. 

De weg begint nu, 

niet morgen maar vandaag, 

en elke morgen. 

Nu ben je onderweg met je klas, 

je school, je collega’s, je onderwijsbetrokkene. 

In dat nu mag je er zijn, 

in dat nu is het te doen. 

Het gewone en het buitengewone, 

de onverwachte uitdaging en het oude vertrouwde, 

de plotse ontdekking en de bekende goede gang van zaken. 

 

Ten tweede, 

als pelgrim dien je de hoop te bewaren. 

Dat de weg de moeite waard is. 

Omdat er kwaliteit zit in je bezig zijn: 

het goede dat jij onderweg doet,  

brengt altijd vruchten voort, 

die je soms niet onmiddellijk ziet. 

De weg gaat soms traag en moeizaam, 



maar de pelgrim blijft onderweg. 

 

Mag je tocht door dit schooljaar  

geen weg zijn naar Canossa, 

evenmin een weg naar Rome of Compostella, 

maar een weg vol aandacht 

voor ieder die nu met jou op weg is, 

en een weg vol hoop en vertrouwen. 

 

Een pelgrim verandert onderweg. 

Mag jij toekomen en ontdekken: 

mijn onderwijshart is nog groter geworden. 

 

En als je gelovig bent: 

weet dat Iemand met jou meestapt, 

die jou soms de weg kan wijzen. 
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