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Onderweg naar het einde?

Een pelgrim heeft een doel,

een eindpunt, een aankomstplaats.
Niet dat die plek het belangrijkste is:
het onderweg zijn,

bewust de weg gaan,

jezelf bijsturen op je tocht,

met anderen de weg gaan,

daarin ligt het doel van de tocht.

Toch is er dat eindpunt,

net zoals het eindpunt van het leven.
Ook daar is de weg belangrijker

dan het moment van sterven.

Voor ieder mens geldt:

leven is de dood tegemoet gaan.

Het moet ons niet droevig maken,

het moet ons niet afschrikken,

we moeten het niet wegduwen.

Al is het goed daarmee

voor zichzelf in het reine te komen.
Niemand leeft eeuwig.

Elke dag zelfs zou je klaar moeten zijn
om de dood te begroeten als zij langskomt.
Opdat de dood je niet te fel verrast.

Voor christenen is dat soms gemakkelijker.
Tenminste voor hen

die geloven dat de dood een overgang is
en niet het einde.

Wat komt er dan na de dood?

Wij maken daarvan geen invulling meer.
Er is vooral de hoop en de troost

van een liefderijk verder leven.

Waarheen zijn wij onderweg?

Naar het einde of naar verder?

Wat jouw idee ook is op de weg daarheen:
wees onderweg op een wijze

die jou en anderen geluk schenkt.
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