
KERSTMIS 
 
Een kersthalte 
 
Laat Kerstmis een halte zijn, 
een moment van stilstaan, 
na een jaar dat je doorliep 
en dat zo vlug is gegaan. 
 
Laat Kerstmis een halte zijn 
bij de kribbe. 
Daarin ligt een kind, 
maar ook de goedheid van God. 
Klein en eenvoudig begonnen, 
uitstralend geworden, 
ieder mens op het oog. 
 
Laat Kerstmis een halte zijn 
bij de herders. 
Zij staan er in onze naam. 
Zij zijn van allerlei soort, 
van allerlei leeftijd, 
ieder met een eigen aard. 
Zij komen kijken,  
het Kind doet hen iets, 
ze ontvangen levensmoed. 
 
Laat Kerstmis een halte zijn 
bij de koningen. 
Zij zijn er om naar verder te wijzen, 
naar volkeren en groepen  
uit andere delen van de wereld. 
Die drie koningen waren welgesteld, 
maar velen van hun volksgenoten niet. 
Zij zouden toch welkom zijn geweest bij dat Kind,  
die God-met-ons voor alle mensen. 
 
Laat Kerstmis een halte zijn 
op jouw pelgrimsweg. 
Dat je de zin ziet die Hij zal voorleven. 
Dat je toekomst ontvangt bij duisternis en dood, 
die evenmin aan Hem voorbijgingen. 
Dat je geduld leert 
en liefde je in beweging houdt. 
 
Laat Kerstmis een halte zijn, 
waar je uitrust vóór het jubeljaar 2025. 
 
Rik Renckens 


