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Pelgrims van hoop

Pelgrims zijn in beweging.

Wat drijft hen voort?

Het doel waarheen ze op weg zijn.
Dat hopen ze te bereiken.

Waarheen reikt onze hoop?

Welke hoop leeft in ons?

Wellicht de hoop op een betere wereld.
Met minder conflicten.

Met geen gebombardeerde steden.
Met geen duizenden oorlogsslachtoffers.
Wellicht leeft ook de hoop

op een beter klimaat.

Door minder opwarming.

Door zuiverder uitstoot.

Door meer groene plekken.

Bij velen leeft ook de hoop

naar meer naastenliefde tussen mensen.
Minder jagen en hollen.

Meer tijd voor elkaar.

Minder mensen eenzaam.

Wij hopen het,

wij verlangen ernaar voor onze gezinnen,
wij leren het aan onze kinderen,

zij ontvangen die warmte hopelijk ook.

Bij gelovigen is er, hopelijk,

nog een andere hoop, een uiteindelijke hoop.
Dat het leven zin heeft, een zin die nooit eindigt.
Dat er altijd perspectief is,

in elke omstandigheid nu en na elk einde hier.

Hoop hebben doet leven.

Zij zet aan tot actie en tot inzet.

Mag onze hoop zuiver zijn,

gericht op het welzijn van anderen

en op toekomst voor onze wereld.

Mag die hoop ons in bewegen houden.
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