
ADVENT 

 

Onderweg naar Kerstmis 

 

In heel de wereld wordt in de komende tijd 

uitgekeken naar Kerstmis. 

Niet zozeer naar het Kind in de kribbe, 

vooral naar de sfeer van gezelligheid, warmte, feestelijkheid. 

 

Dat mag er allemaal zijn. 

Het kan mensen dichter bij elkaar brengen, 

binnen een familie, binnen verenigingen en groepen. 

De Warmste Week zal ons meer wakker maken  

voor wie eenzaam is. 

 

Wie als pelgrim naar Kerstmis toegaat 

beseft dat het onderweg zijn primeert. 

Het zit dan niet in de planning van het menu, 

in het scheppen van een kerstdecor, 

in de aanschaf van kerstpakjes voor onder de boom. 

Een pelgrim beseft 

dat hijzelf wat anders zou moeten worden, 

dat zijn hart, zijn geest, zijn ziel open moeten gaan. 

 

Een pelgrim heeft nu oog voor levenswerkpunten. 

Hij of zij houdt soms halt, 

zorgt voor een tijd van stilte, 

vraagt zich af wat God verwacht 

en wat anderen van hem of haar mogen verwachten. 

 

Een pelgrim durft verder kijken 

dan de routine van het dagelijkse. 

Hij of zij voedt zich met het verlangen 

om het eigen leven waardevoller te maken. 

 

Een pelgrim begint nu reeds met delen. 

Ideeën delen met tochtgenoten. 

Brood delen met de armen. 

Tijd delen met wie alleen staat. 

 

Voor pelgrims is de weg naar Kerstmis 

de weg naar een nieuwe geboorte,  

een nieuwe geboorte van zichzelf. 

Wat er onderweg gebeurt, hoeveel, hoe: 

het is spannend en mooi om mee te maken. 
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