
EINDE SCHOOLJAAR 
 
Vlieg je mee, naar het einde? 
 
Besef je het? Dit schooljaar is bijna voorbij. 
Je weet het natuurlijk. 
Maar besef je het ook? 
 
Als je dat beseft, dan rijst wellicht de vraag: 
is het een goed jaar geweest? 
Of andere vragen: 
wat heb ik ervan gemaakt? 
Wat blijft bij mij hangen? 
Wat typeert dit jaar? 
Wat waren de hoogtepunten? 
Of was er iets dat ik nooit meer wil meemaken? 
 
Heb je kunnen vliegen? 
Vliegen met bezieling: 
met je hart en je ziel erbij zijn, 
met vleugels die vér dragen  
voorbij de routine? 
 
Heb je kunnen vliegen 
en anderen sterkere vleugels geven? 
Het kind dat al schoolmoe is, 
de jonge collega naast jou, 
de ouder met zorgen en vragen? 
 
Heb je kunnen vliegen 
en halthouden bij jezelf? 
Om alles te kunnen plaatsen 
wat zich in de wereld afspeelt? 
Om zelf de vrede te bewaren, 
de zonkant te blijven zien 
en je te blijven inzetten? 
 
Als je christen bent rijst ook de vraag: 
heb je iets kunnen realiseren van Gods droom 
voor de mensheid en voor jou? 
Heb je kunnen vliegen in Gods zon, 
met het licht en de liefde van Hem? 
Besef het maar, hoe Hij met jou onderweg is, 
van het begin tot aan het einde. 
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