
VAKANTIE 

 

Sta op ... bij de bron 

 

‘Sta op’,  

zo hebben we dit schooljaar veel gehoord. 

Sta op ... om op tijd te zijn. 

Sta op ... voor het werk dat van jou wordt verwacht. 

Sta op ... om iemand nabij te zijn. 

Sta op ... om te reageren tegen onrecht. 

Sta op ... om op te komen voor de zwakken. 

 

Nu mogen wij even het schoolritme afleggen. 

Om weer thuis te zijn en thuis te komen, 

bij onszelf en bij mensen en plekken die ons dierbaar zijn. 

Om weer orde te brengen in onze geest, 

in ons lichaam en rondom ons. 

Om op te staan voor andere dingen: 

ontspannen, rusten, bezoeken, lezen, ... 

 

Nu is er de kans om te herbronnen, 

om weer op zoek te gaan 

naar bronnen die ons leven geven. 

Misschien ligt jouw bron 

bij de mensen rondom je, 

dat je hen weer meer nabij komt. 

Misschien ligt jouw bron 

bij de schoonheid die je zoekt 

in de creaties van natuur en mens. 

Misschien ligt jouw bron 

in het dichter komen bij het gewone leven, 

bij het licht van de dag en de rust van de nacht. 

 

Sta maar met je voeten bij een bron. 

Laat het water over je stromen. 

Het is een zegen die over jou kan komen 

en die jou weer vers en fris maakt. 

Het is een zegen die jou geschonken wordt. 

Je stapt daarna weer anders het schooljaar in. 

 

‘Sta op en ga putten bij een bron.’ 

Het zou ook een woord van Hem kunnen zijn.  
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