
ADVENT 
 
Tijd om te zoeken 

 

Wat zoeken mensen in het kerstfeest? 

Het is wellicht meer  

dan uitzien naar een feestmaaltijd 

en naar het ontvangen van pakjes. 

Feestmaaltijden komen immers veelvuldig voor. 

En om dat te krijgen wat we nodig hebben 

zijn er in een jaar vele gelegenheden. 

 

Het kerstfeest heeft iets bijzonders. 

Het spreekt aan op een dieper vlak. 

Het haakt in op ons verlangen 

naar een betere wereld  

en op ons verlangen om zelf een goed mens te zijn. 

Leven die verlangens niet in ieder mens? 

Kinderen en jongeren drukken dat uit 

door te zeggen dat ze alle oorlog uit de wereld willen. 

Hoe drukken wij dat uit? 

Wat zijn onze diepere verlangens? 

 

Het is goed om die in ons binnenste op te zoeken. 

Het is misschien letterlijk ‘zoeken’. 

Want met onze diepere verlangens is het misschien 

zoals met dat verloren schaap: 

ze moeten gezocht worden. 

Waar zijn ze vastgeraakt? 

Waar zijn we eraan voorbijgelopen? 

Als wij ze dan gevonden hebben, 

kunnen wij ze weer opnemen en koesteren. 

 

Gelukkig is er daarvoor tijd in de weken vóór Kerstmis: 

een tijd om onze diepere verlangens te zoeken. 

Wat is ons diepste verlangen? 

Wie willen wij met Kerstmis zijn? 

Zien wij uit naar Iemand die ons tegemoet treedt? 

Willen wij de warmte voelen  

van een God voor wie wij er mogen zijn? 

Verlangen wij naar Hem? 

Laten wij de tijd nemen om dat uit te zoeken. 
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