
ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN 
 
Voor wie iemand verloren heeft 

 

De strijd tegen een ziekte, 

is soms een strijd tegen de dood, 

een strijd die men niet altijd wint. 

Een kind, een jongere, een vader, een moeder, 

een opa of oma, een overgrootouder,  

een collega, een vriend  ...  

allen kunnen ze ons ontvallen. 

 

Als de dood van een nabije mens gekomen is,  

dan voelen we: wij hebben iemand verloren. 

Iemand op wie wij rekenden, 

of, iemand die wij nodig hadden, 

of, iemand naar wie onze zorg ging, 

of; iemand die bij ons leven hoorde. 

Hoe verloren voelen wij ons dan, 

verloren in ons gewone doen? 

 

Wat doe je als je iemand verloren hebt? 

Wat als je je daardoor verloren voelt? 

Dat er dan een warme mens mag zijn 

die je tegen zijn schouder neemt, 

die je een beetje recht doet komen 

en bij wie je mag zijn met je verlorenheid. 

Zo’n mens brengt je weer een stap terug 

bij het leven en tussen de anderen. 

 

In deze dagen vallen velen even stil 

bij de herinnering aan iemand die uit hun leven wegviel. 

Er zijn nu en alle dagen attente herders nodig, 

met warme schouders, 

die op zoek gaan naar wie zich verloren voelt. 

Wie gestorven is leeft verder in Gods liefde, 

zo geloven christenen. 

Maar zij die hier verder leven, voelen ook graag die liefde, 

in een mens die naast hen komt. 
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